Gebed van het Jubeljaar 2025

Vader in de hemel,

moge het geloof dat U ons gegeven hebt in uw Zoon,

Jezus Christus, onze broeder,

en moge de vlam van liefde die in ons hartis
ontstoken door de Heilige Geest,

in ons de zalige hoop doen herleven op de komst
van uw Koninkrijk.

Moge uw genade ons onvermoeibaar maken

in het zaaien van evangelische zaden

die de mensheid en de kosmos van binnenuit
omvormen.

Moge uw genade ons standvastig maken

in de zekere verwachting van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde,

wanneer de machten van het kwaad zijn
overwonnen, en uw glorie voor eeuwig zal worden
geopenbaard.

Moge de genade van het Jubeljaar in ons,
Pelgrims van Hoop,

een verlangen doen herleven

naar de schatten van de hemel.

Moge diezelfde genade de vreugde en vrede
van onze Verlosser

over de hele aarde verspreiden.

Aan U, onze God, te allen tijde gezegend,

zij glorie en lof in eeuwigheid.

Amen

ADRES VAN DE LOURDESKAPEL:
Pastoor Nuijenstraat 2
1689 GM ZWAAG

CONTACTGEGEVENS:

RK H. Mattetsparochie Hoorn e.o.
Parochiesecretariaat:

Pastoor Nuijenstraat 3a

1689 GM ZWAAG

Tel. 0229-216749

(buiten kantoortijden: 0229-703042)

E-mail:
= secretariaat@rkmatteus.nl
= pastoor@rkmatteus.nl

Donatie voor de H. Mattelsparochie:

-
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Lourdeskapel
Zwaag




Mgr. Jan Hendriks, bisschop van Haarlem-
Amsterdam, heeft de Lourdeskapel van Zwaag
aangewezen als één van de 5 jubileumplaatsen in
het bisdom. Tijdens het Jubeljaar 2025 zal op deze
plek met bijzondere genadegaven gevierd worden.
Hetis 0.a. mogelijk om de aflaat van het Heilig Jaar

te verkrijgen, voor uzelf of voor dierbare overledenen.

Het Jubeljaar is een jaar van genade, een jaar om
Gods liefde en barmhartigheid persoonlijk te kunnen
ervaren, een jaar om die hoop te verkrijgen die niet
teleurstelt omdat het een gave van God is, aldus
paus Franciscus.

Gedurende het hele Jubeljaar is erin de Lourdes-
kapel, naast alle vieringen die gehouden worden,
gelegenheid voor: bezoek door (groepen) pelgrims,
het ontvangen van het sacrament van de biecht,
Sacramentsaanbidding en bijzondere
jubileumvieringen.

Moge Onze Lieve Vrouw van Lourdes ons
bijstaan en voor ons ten beste spreken!

SEVLEKTy,
O (S8

OPENINGSTIJDEN:

= maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
van 8.45 - 15.00 uur

= woensdag en zaterdag van 8.30 - 10.30 uur

= zondagvan 9.00 - 11.30 uur

EUCHARISTIEVIERINGEN:

= dinsdag t/m zaterdag om 9.00 uur

= elke zondag om 9.30 uur
in de St. Martinuskerk (aan de overkant)

= 3de zondagv.d. maand om 15.00 uur:
aanbidding en eucharistie in het Engels

= 4de zondagv.d. maand om 15.00 uur:
aanbidding en eucharistie in het Viethamees

ANDERE VIERINGEN:

= Sacramentsaanbidding elke woensdag
van 8.30 - 9.00 uur

= Rozenkransgebed elke dag aansluitend op de
eucharistieviering van 9.00 uur

= Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid
elke 1ste vrijdag van de maand om 8.30 uur

BIECHTGELEGENHEID:
= elke dag aansluitend op de mis van 9.00 uur

MOGELIJKHEID TOT BEDEVAARTEN EN

VIERINGEN:

= Groepen pelgrims kunnen op afspraak de kapel
bezoeken en eris dan ook de mogelijkheid een
(eucharistie)viering te houden

= In de kapel zijn ongeveer 60 zitplaatsen, er is een
orgel en ook alle benodigdheden voor de viering
van de eucharistie

GESCHIEDENIS VAN DE LOURDESKAPEL

In 1878 plaatste pastoor Masker een in Lourdes
gekocht Mariabeeld op de begraafplaats in Zwaag.
Gelovigen van de omgeving kwamen bij dit beeld
bidden. Onder hen was een ziek meisje, Agatha
Keuning, dat nagenoeg blind was. Zij genas op
wonderbaarlijke wijze na het bidden van een
noveen.

Pastoor Masker liet, naar aanleiding van ‘het wonder
van Zwaag’, een kapel bouwen met daarin een kopie
van de grot van Lourdes, waarin de Maagd Maria

in 1858 aan Bernadette Soubirous verscheen. De
kapelisin 1882 gebouwd.

Een jaar later, van 17 tot 29 september 1883, werd
vanuit de Lourdeskapel van Zwaag door een groep
Westfriese pelgrims de allereerste goedgekeurde
bedevaart naar Lourdes en Paray-le-Monial
(Frankrijk) gehouden.

Dit maakt deze kapel en deze plek zo uniek.




