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UITNODIGING STARTZONDAG
21 SEPTEMBER 2025

In liefde verzoenen en samen verder gaan.

Voor de startzondag is dit best een groot thema maar o zo belangrijk zeker in
deze tijd, waar de verdeeldheid wereldwijd tussen de mensen zoveel verdriet en
pijn oplevert. Verzoening, liefde en samen zijn woorden die ons uitnodigen tot
samenwerken en centraal staan in deze startviering.

Zondag 21 september
start de Matteiisparochie
het seizoen weer met

een feestelijke viering.
Deze viering is in de H.
Martinuskerk in Zwaag en
begint om 09.30 uur.

In deze viering zullen
voorgaan pastoor Samuel,
pastoor Andrea, kapelaan
Wim Zirlohe en diaken
René Visser. De muzikale
medewerking wordt
verleend door het koor
Clara Voce o.Lv. dirigent \v
Mark Heerink.

L
Matteiisspeld
Ook dit jaar worden weer enkele vrijwilligers in het zonnetje gezet, namen

noemen we nog niet, maar het zijn mensen die zich jarenlang voor de parochie
hebben ingezet!

Gemeenschappelijk koffiedrinken

Na afloop van de viering is er gemeenschappelijk koffiedrinken in het
cultureelcentrum “De Plataan’. U bent hier allen van harte welkom.
Pastoresteam en werkgroep startviering.



Pastores team

Pastoor Samuel Pastoor Andrea Kapelaan Wim Diaken René Visser
Marcantognini Geria Ziirlohe

v
Informatie

Parochiesecretariaat Matteilis Huys, Past. Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag »
0229-216749 « Geopend op: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11.30 tot 14.00
uur, e-mail: secretariaat@rkmatteus.nl « web: www.rkmatteus.nl en Facebook
Pastoor Samuel Marcantognini « Past. Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag, 0229-703042,
e-mail: pastoor@rkmatteus.nl

Pastoor Andrea Geria « Past. Nuijenstraat 3a, 1689 GM Zwaag, 0229-703042,

e-mail geriaandrea85@gmail.com

Kapelaan Wim Ziirlohe « 06 558 164 34 « e-mail w.zurlohe@quicknet.nl

Diaken René Visser « e-mail: diaken@rkmatteus.nl

Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken « 0229-271684
Kerkfinanciering parochie H. Matteiis: NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK Parochie

H. Matteiis. Overweegt u een legaat? De parochie is ANBI erkend. Vraag uw notaris.
Donaties voor het kistorgel in de H.H. Cyriacus- en Franciscuskerk kunnen gestort
worden op NL84 RABO 0307 7006 82 t.n.v. RK Parochie H. Matteiis o.v.v Kistorgel.
Donaties voor Stichting Behoud Lourdeskapel kunnen gestort op

NL14 RABO 0376 8440 27

% Parochiéle Caritas Instelling (PCI) Voor (individuele) hulpvragen:

¥ Matteus.pci@gmail.com

Misintenties

U kunt uw misintentie opgeven via onze website, telefonisch, via de mail of persoonlijk
op de locatie Hoorn of Zwaag. De richtprijs van een misintentie is €10 en dit kunt u via
IDEAL betalen, overmaken op het rekeningnummer van de parochie of contant betalen
op het secretariaat.



PASTORAAL

Het Jubeljaar 2025 is een bijzonder
genadejaar voor onze parochie en onze
streek. Zoals bekend is onze Lourdeskapel
van Zwaag één van de 5 jubileumplaatsen van
ons bisdom. Dat is nooit eerder zo geweest.
Wij zijn ook ontzettend blij en dankbaar dat
op zondag 14 september a.s. onze bisschop J.
Hendriks aanwezig wil zijn bij de dekenale
bedevaart naar de Lourdeskapel. Op die dag
hopen we veel gelovigen uit het dekenaat in
Zwaag te verwelkomen en samen eucharistie —
te vieren met onze bisschop (elders in dit '
blad treft u het hele programma van die dag
aan).

Begin september starten wij ook met de
vormselcatechese in onze parochie. Na een pauze van een jaar, doordat er

te weinig aanmeldingen waren, gaan wij nu van start met een mooi aantal
jongeren. Gedurende ruim twee maanden komen we geregeld bij elkaar voor de
voorbereiding op het feest van zaterdag 8 november om 15.00 uur in Zwaag. Op
die dag komt onze bisschop J. Hendriks het sacrament van het vormsel, de gave
van de Heilige Geest, aan onze jonge parochianen toedienen.

Traditiegetrouw beginnen wij het nieuwe seizoen met de startzondag op 21
september om 9.30 uur in Zwaag. Op die dag is er maar één eucharistieviering

in onze parochie en komen wij allemaal samen om onszelf en ons werk

in Gods handen te leggen, om kracht en inspiratie te vragen voor onze
geloofsgemeenschap en ook om enkele actieve parochianen in het zonnetje te
zetten. Ook dat is inmiddels een mooie traditie geworden.

Dit najaar houden we, gedurende enkele weken, weer een reeks vrije
geloofsavonden voor jongeren en volwassen. De laatste keer kwamen er heel

wat jongeren en zoekenden, naast enkele parochianen die behoefte voelden aan
verdieping. Het gaat hier om de catechese van de Neocatechumenale Weg, een
instrument dat de Kerk kan kan gebruiken om het geloof door te geven. De reeks
ontmoetingen begint op maandag 6 oktober om 20 uur in Zwaag (elders in dit
blad leest u meer hierover).

Laten wij onze Mattetisparochie in de handen van Maria van Hoorn leggen.
Haar feest vieren wij op zondag 5 oktober om 11.00 uur in de Koepelkerk. Moge de
Moeder van de Heer ons allen beschermen, bemoedigen en naar haar Zoon leiden
in dit Jubeljaar van de Hoop!

Hartelijke groet.
Bid voor ons.
Pastoor Samuel



Kerkbalans

Vrijwilliger gevraagd voor werkgroep Kerkbalans

Eris een tijd van komen en een tijd van gaan! En de tijd van gaan is voor mij -
vrijwilliger van de werkgroep - gekomen. De werkgroep Kerkbalans heeft dus
aanvulling nodig, en doe ik een beroep op u als parochiaan van onze parochie. Het
betreft hier in het bijzonder de wijk Risdam en Nieuwe Steen. Wellicht is het u
bekend, dat de inkomsten die door de actie Kerkbalans binnenkomen van belang
zijn voor het functioneren van de parochie, vandaar mijn oproep: wie wil mijn
taak overnemen. U staat hier niet alleen in, ik zal een poosje met u meelopen.
Wellicht is het iets voor u, maar heeft u nog vragen dan kunt u met mij contact
opnemen: Riet Katers, tel. 06 1568 3510 of e-mail; riet.katers@outlook.com. Ik
hoop van u te horen en alvast hartelijk dank voor uw moeite!

OMZIEN
NAAR ! Geef vandaag voor
Actie

|
Kerkbalans ELKAAR de kerk van morgen

HET GESCHENK VAN JOUW KERK

Nieuws van de Boekenmarkt

Een week na de boekenmarkt van 30 augustus hebben we de Kunstboekenmarkt
op zondag 7 september vanaf 13.00 uur. Op die dag verkopen we een uitgebreide
collectie boeken

over kunstgeschiedenis, schilderkunst, beeldhouwkunst, musea, mooie gebouwen
enz..

Met hartelijke dank aan de gulle gevers. Daarna hebben we nog 2 “gewone”
boeken- en platenmarkten op zaterdag 27 september en zaterdag 25 oktober.
Vanaf 10.30 uur tot 16.00 uur kunt u terecht in de Koepelkerk, om een keuze te
maken uit een grote voorraad boeken, platen en cd’s. Voor de kinderen hebben
we ook kinderboeken voor alle leeftijden. Ook kunt u genieten van onze organist
Peter Huijsman, die de hele dag zorgt voor orgelmuziek.

Vrijwilligers, die ons willen helpen tijdens de markten, zijn van harte welkom.
Graag tot ziens in de Koepelkerk.

Rien Barendse, werkgroep “Boekenmarkt Koepelkerk”, tel. 0229-234627



MUZIEK IN DE PAROCHIE

Koorzang
Regelmatig wordt er door de koren gezongen tijdens de vieringen. Vaak is dat
voor een deel in het Latijn, de taal van onze wereldkerk. Zo zingt Voces Cyriaci
graag meerstemmige Latijnse missen, aangevuld met gezangen in het Nederlands.
) De Schola Cantorum zingt naast
eenstemmige gregoriaanse missen
ook de gregoriaanse ‘wisselende
= gezangen in het Latijn. Meestal zijn
[ dit de introitus (openingsgezang)
| en de communio Eiit klinkt tijdens
de communie). Wist u dat er voor
¥ elke zondag er eigen gregoriaanse
|8 gezangen zijn die aansluiten bij de
lezingen? Op deze wijze wordt de
- liturgie bij aanvang van een viering
- meteen al ‘gekleurd’ door de muziek.
8 Ikzouheel graagin contact willen
= komen met zangers die bij Voces
Cyriaci zouden willen meezingen.
We hebben plaats voor een tenor en een bas en we repeteren op woensdagavond
in de Koepelkerk van 19.30-21.30 uur. Ook bij de Schola Cantorum zijn nieuwe
zangers welkom. De Schola repeteert op woensdagmiddag van 16.30-17.30 uur
eveneens in de Koepelkerk. En mocht er nog dames zijn die op projectbasis graag
gregoriaans en muziek van Hildegard von Bingen willen zingen? Neemt u dan
vooral contact met mij op via de mail: m.heerink@planet.nl of 06-23400843.

Wereldpremiere

Op zondagmiddag 19 oktober is er een bijzonder concert in de Koepelkerk. Op

die dag zal de wereldpremiére plaatsvinden van een nieuwe compositie van
Wouter van Belle. Deze internationaal bekende componist, onder meer werkzaam
als organist van de Sint Catharinakathedraal in Utrecht, heeft inmiddels een
indrukwekkende hoeveelheid composities gecomponeerd waarbij de nadruk ligt
op muziek voor de Rooms Katholieke Eredienst. Deze nieuwe compositie draagt
de titel Pacem et amor, naar de twee gregoriaanse gezangen waar het werk op
gebaseerd is: Da Pacem Domine en Ubi caritas est vera, Deus ibi est (vertaling: Geef
vrede Heer en Waar oprechte liefde heerst, daar is God). Het is geschreven voor orgel,
hobo en gregoriaans. Uitvoerenden zijn naast organist Mark Heerink, hoboiste
Kayva van Gangelen en Canticum Gregorianum (Frank Doodeman, Harrie
Doodeman en Mark Heerink). Uiteraard zal er ook nog andere muziek klinken
tijdens dit concert dat begint om 15.30 uur en ongeveer een uur duurt. De toegang
is gratis en u bent weer van harte welkom!

Mark Heerink



Doet er iemand wat...

Zoveel mensen werken achter de schermen voor de parochie. Sommigen
verwezenlijken de droom, van hetgeen niemand had verwacht.

Dingen veranderen, dat is van alle tijden. Kerken worden gebouwd, en weer
gesloten. Zo ook in Westerblokker. De “nieuwe” kerk aan de Plantage werd aan

de eredienst onttrokken en verkocht. 13 april 2018 was de laatste zondagse kerk-
dienst, na een periode dat er alleen op dinsdag- en vrijdagochtend een viering

~ was. Voor de kerkgangers was het
een hard gelag. Gelukkig kreeg

28 het een goede bestemming, huis-

§ artsenpraktijk en apotheek. Maar
toch.... Een paar mensen, Meindert
de Boer en Joke Lakeman moeten
zeker genoemd, vonden dat het
Mariabeeld, dat altijd achter in

de kerk stond, in Westerblokker
moest blijven. Vraag 1: Een goede
plaats? Ze bedachten in een kapel-
letje op de begraafplaats. Daar was
Casper Manshanden het mee eens.
Hij is beheerder van het kerkhof.
Zijn oom Jan Manshanden had die
taak aan hem doorgegeven, maar
zonder een banksaldo. Dus alles op
vrijwilligersbasis. Vraag 2: Hoe is zon kapelletje? Er werden bezoekjes gebracht
aan plaatsen waar ook kapelletjes op het kerkhof staan. Ze maakten een ruwe
schets hoe het zou worden. Vraag 3: Maar waar op het kerkhof?? Iemand had een
droom gehad en daarin stond de kapel vooraan, bij de oude ingang, achter de oude
kerk. Dat is een mooie plaats vond iedereen. Vraag 4: Wat vindt het kerkbestuur
van de plannen? Die vonden het mooi en passend voor het beeld. Maar geld voor
dit mooie idee, nee dat kon niet. Dat viel tegen, ze hadden wel iets van het kerkbe-
stuur verwacht, Westerblokker was toch een rijke parochie? Vraag 5: Hoe kom je
aan geld? Gelukkig dat iemand van het kapelplan hoorde en na een avondje praten
en bekijken was die iemand bereid de kosten te dragen. Maar, anoniem. Niemand
mocht het weten. Een wonder was deze onverwachte meevaller. Zo konden ze ver-
der. Vraag 6: Voor toestemming om te bouwen naar het bisdom. Maar... Bisdom
wilde de naam van de gever. (Het is tegenwoordig niet makkelijk om anoniem

een behoorlijk bedrag te geven). Maar de naam kon Casper niet geven, dat was de
voorwaarde van de gift. Vraag 7: Wat nu? Er ging weer tijd overheen. Toen kwam
de vice-voorzitter van de parochie, Xander de Groot langs voor een praatje, hij be-
keek de plek, het plan en ....zorgde voor toestemming. Vraag 8: Naar de Gemeen-
ten voor een vergunning. En weer een wonder, met 14 dagen kwam de vergun-
ning. Zo snel, Casper kon het na alle bezoeken en praten, bijna niet geloven, hij
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kon beginnen. Een paar profs hielpen bij het betonnen van de vloer en metselen
van de muren, het werk ging gestaag voort. Met de stille hoop dat met Allerzielen,
Maria na 7,5 jaar uit haar schuilplaats kan en ervoor de bezoekers een plek is om
even te herdenken bij het beeld van (de eigen) Maria. Vraag 9 en 10: Casper zoekt
iemand die rondom het kapelletje wil straten. En iemand die voor het elektra kan
zorgen, zodat Maria in het licht kan staan. Als alles dan klaar is kunnen de be-
denkers en doeners even rustig thuis zitten, opgelucht dat het is volbracht. De 10
geboden waren/zijn even de 10 vragen.

Zwaags Triduiim

Het Zwaags Triduim was weer een groot succes. Het waren drie prachtige dagen,
waar we 105 gasten konden verwelkomen. Nadat alle voorbereidingen waren ge-
daan, konden de gasten drie dagen lang genieten van mooie, inspirerende vierin-
gen, ontspannen programma’s en waren er ook heel veel ongedwongen ontmoe-
tingen onderling.

Er heerste een heel fijne en gezel-
lige sfeer en vele bezoekers heb-
ben het weer als een heel mooi,
krachtgevend en waardevolle
gebeurtenis ervaren.

Natuurlijk kan dit niet plaatsvin-

. den, zonder alle vrijwilligers en

8 anderen, die hierbij betrokken

i zijn. Ik noem de vrijwilligers in de
kerk, in de Plataan, buiten voor
de kerk, de “bankensjouwers”,

de contactpersonen, de collecte
codrdinator en collectanten. Maar ook daarnaast zijn
er nog heel veel mensen die ons helpen en steunen. De
parochies van de verschillende gasten, bedrijven en or-
ganisaties die ons trouw financieel, in nature of d.m.v.
dienstverlening ondersteunen. En dan natuurlijk ook
alle inwoners van Zwaag die hun bijdrage hebben gele-
verd d.m.v. de deurcollecte die voor het Zwaags Tridu-
um gehouden werd. Al deze mensen bij elkaar hebben
dit Zwaags Triduiim weer mogelijk gemaakt en daar
willen wij hen graag voor bedanken. Van harte hopen
we volgend jaar weer met uw hulp zon mooi Triduiim
te kunnen organiseren op 2, 3 en 4 juni 2026. SINDS 1939
Namens het bestuur van Stichting Zwaags Triduiim,

Ruud Bennis (secr.)




WOORD VAN PAUS LEO XIV

Uit de eerste algemene audiéntie van paus Leo XIV op 21 mei 2025.

«Ik denk aan dat prachtige schilderij van Van Gogh: De
zaaier bij zonsondergang. Dat beeld van de zaaier onder de
brandende zon spreekt mij ook aan met name de vermoeid-
heid van de boer. Het valt mij op dat Van Gogh achter de
zaaier het rijpe graan heeft afgebeeld. Dat lijkt mij een beeld
van hoop: op de een of andere manier heeft het zaad vrucht
gedragen. We weten niet precies hoe, maar het is zo. In het
midden van het tafereel staat echter niet de zaaier, die staat
aan de zijkant, maar het hele schilderij wordt gedomineerd
door het beeld van de zon, misschien om ons eraan te herin-
neren dat het God is die de geschiedenis beweegt, ook al lijkt

Hij soms afwezig of ver weg. Het is de zon die de aarde verwarmt en het zaad laat
rijpen. Beste broeders en zusters, in welke situatie van het leven bereikt het woord van
God ons vandaag? Laten we de Heer om de genade vragen om altijd dit zaad, dat zijn
woord is, te aanvaarden. En als we merken dat we geen vruchtbare grond zijn, laten
we dan niet ontmoedigd raken, maar Hem vragen om ons nog eens te bewerken, zodat
we betere grond wordens.

Als u uw kind wilt laten dopen, kunt u contact opnemen met het parochiesecre-
tariaat, telefoon 0229-216749 of email: secretariaat@rkmatteus.nl. U kunt ook
direct bellen of mailen met één van de pastores (zie gegevens op blz. 2).

In overleg wordt de doopdatum gekozen en de locatie. De doopviering vindt in de
regel plaats op zondag vanaf 12.30 uur, bij uitzondering zijn ook andere dagen en
tijden mogelijk. Ter voorbereiding op het doopsel zal de doopheer tijdig contact
opnemen met de ouders voor een kennismakings- en doopgesprek waarin stil
wordt gestaan bij het waarom van het dopen, de betekenis van dit sacrament en
de inhoud van de doopliturgie.
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Vredesweek 2025 in Hoorn

Van 21 t/m 28 september is de
nationale Vredesweek, een week

waarin Nederland in actie komt

voor vrede. Het thema voor

dit jaar is “Niets doen is geen
optie”.

Wereldwijd zijn er conflicten. De
roep om verandering is luider
dan ooit. Er staat veel op het spel.
Daarom is niets doen geen optie.
Het is nu de tijd om in actie te komen. Er zijn vele manieren om bij te dragen. In
Hoorn, Blokker en Zwaag organiseert de vredeswerkgroep in samenwerking met
de Raad van Kerken (PKN, Rooms Katholieke Kerk, Ned. Gereformeerde kerk,
Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente en Lutherse kerk) vier activiteiten in de
vredesweek.

Programma

Zondag 21 september: Een vredesdienst om 10.00 uur in de Dorpskerk in
Zwaag (Kerkelaan 8). Voorganger is dominee Tjitske Hiemstra.

1. Woensdag 24 september: Een thema-avond om 20.00 uur in het
Foreestenhuis in Hoorn (Grote Oost 43). Spreker is krijgsmacht predikant
Kees Jan Rodenburg.

2. Zaterdag 27 september: Een vredesavonddienst om 19.00 uur in de St.
Martinuskerk in Zwaag (Pastoor Nuijenstraat 3). Voorganger is dominee
Tjitske Hiemstra.

3. Ook Bakkie-fiets besteedt aandacht aan de vredesweek bij “De Grote Beer”
éGrote Waal) op dinsdag 23 september en op het “Betje Wolffplein”
Kersenboogerd) op woensdag 24 september van 11.00-12.30 uur.
De collecte tijdens deze activiteiten is voor vredesdoeleinden zoals
Vluchtelingenwerk, Amnesty International en voedselhulp.

Tijdens de nationale Vredesweek, de actieweek voor vrede van PAX, laten we
samen met duizenden mensen zien dat het anders kan. En besef dat vrede al
begint met iets kleins.

Wij nodigen u van harte uit om bij één of meer activiteiten van het programma in
Hoorn aanwezig te zijn. Tot ziens!

Namens de vredeswerkgroep en de Raad van Kerken,

Coen van Hagen



Vieringenrooster

september - oktober 2025

Alle vieringen zijn eucharistievieringen, tenzij anders aangegeven
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Week 22 door het jaar
Zon3laug Zwaag 09.30u
Zon3laug Koepelkerk  11.00u
Week 23 door het jaar
Zon7sept Zwaag 09.30u

Zon7sept Koepelkerk  11.00u

Feest van Kruisverheffing
Zat13sept Westwoud 19.00u

Zon 14 sept Zwaag 09.30u
Zon 14 sept Koepelkerk  11.00u
Zon 14 sept Zwaag 16.00u

Samenzang
Samenzang

Samenzang - Voorstelling
Vormelingen
Schola Cantorum

Kleinkoor

Stille Mis

Samenzang

Dekenale Bedevaart Lourdeskapel
Plechtige Mis met bisschop J.
Hendriks mmv het dekenaal
projectkoor olv Ruud Hoogenboom

Startzondag - Parochiefeest H. Matteiis

Zon2lsept Zwaag 09.30u
Week 26 door het jaar

Zat27sept  Oosterblokker 19.00u
Zon 28 sept Zwaag 09.30u
Zon 28 sept Koepelkerk  11.00u
Week 27 door het jaar

Zon 50kt  Zwaag 09.00u

Zon50kt  Koepelkerk  11.00u

Zon 50kt  Wognum 10.00u

Clara Voce

Zingenderwijs
Samenzang
Samenzang

Samenzangkoor

Voces Cyriaci

Jaarlijks feest Maria van Hoorn
Familiezondag



Week 28 door het jaar

Zat1llokt  Westwoud 19.00u Kleinkoor

Zonl12 okt Zwaag 09.30u Samenzangkoor
Zon12 okt  Koepelkerk  11.00u Schola Cantorum

Week 29 door het jaar
Zon19 okt Zwaag 09.30u Samenzang
Zon19okt Koepelkerk  11.00u Samenzang

Week 30 door het jaar
Zat25 o0kt  Oosterblokker 19.00u Zingenderwijs
Zon26 okt Zwaag 09.30u Samenzang

Zon26 okt Koepelkerk  11.00u Clara Voce

Vieringen in de parochie:
Eucharistie door de week: ~ dinsdag t/m zaterdag om 09.00 uin de

Lourdeskapel
Laudes (ochtendgebed): elke zondag om 09.30 u in het Stilte Centrum
Vietnamese eucharistie: laatste zondag v/d maand om 13.30 u
in Zwaag
Filipijnse mis (Engels): derde zondag v/d maand om 15.00 u in de
Lourdeskapel
Poolse eucharistie: elke zondag om 09.30 u in Westwoud
Spaanse eucharistie: elke 2% en 4% zondag v/d maand om 16.00 u
in Wognum

Vieringen in woon- en zorgcentra:

Avondlicht:  eucharistie op de dinsdagen 2 en 30 september en
oecumenische dienst op 14 oktober, om 15.30 u

Brinkpark:  eucharistie op woensdag 24 september en 22 oktober om
16.00 u

Westerhaven: oecumenische viering elke vrijdag om 9.45 u
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nleiding over de kapﬂgeschiedenis: b
00 uur: eucharistieviering met 6nze bisschop Mgr. Jan Hendriks

Aansluitend: informeel samenzijn

Aanmeldinglennadere!info: ParochiefH ¥ Mattetiss=8SamenwerkingsverbandiDe
bastoor@rkmatteusinilof 0229-703042 Waterkanti=tParochielStaTitusiBrandsma'='Parochie

HJozef='Samenwerkingsverband\Westfriesland'Z:0®
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TERUG VAN VAKANTIE

Beste parochianen,

Ik bedank de Heer voor de vakantie die ik dit jaar
heb mogen beleven: het was voor mij een cadeau. Tk
kan drie noemenswaardige momenten of aspecten
vertellen. Ten eerste, in de eerste week van mijn
vakantie ben ik in Kroatié geweest. Dat was niet
gepland maar het kwam onverwachts toen ik hoorde
dat de neomist van dit jaar, Dino Deltin, actief in de
regio De Waterkant en op 14 juni j.1. in Haarlem tot
priester gewijd, eind juni zijn eerste mis zou vieren
in zijn geboorteland Kroatié. Ik heb de kans meteen
aangegrepen en ben met mijn auto daar naartoe
gereden. Er waren ook een twintigtal Nederlanders.
Het was een prachtig en ontroerend feest en een
geweldig verblijf in een prachtig land!

Na een week ben ik met de auto naar mijn ouders
gereden. Bij hen ben ik uiteindelijk de rest van mijn
vakantie gebleven. Met mijn moeder gaat het redelijk: zij wordt nog behandeld na
de operatie van bijna een jaar geleden, ze is positief maar ook zeer beperkt, wordt
snel moe en heeft vaak moeite met slapen. Het zijn allemaal bijverschijnselen van
de operatie en de therapie die zij al een paar jaar volgt. Met mijn vader gaat het
niet zo goed: hij kan zich maar heel moeilijk bewegen, is niet meer in staat om

in en rond het huis alles te doen zoals tot kortgeleden en heeft daar veel moeite
mee. Hierdoor heerst er thuis soms spanning. Gezien deze situatie heb ik mijn
tijd vooral gebruikt om bij hen te blijven en alle klusjes te doen die zij niet meer
kunnen doen. Zo heb ik dit jaar in de tuin gewerkt (snoeien) en de kozijnen van
het huis opgeknapt. Gelukkig kon ik twee dagen naar Rome gaan, samen met een
17-jarige neef, de derde zoon van mijn broer. Wij zijn in de Sint-Pieter basiliek
geweest en door de Heilige Deur van het Jubeljaar gelopen Dat wilde ik heel graag
en het is mij gegund. Ik heb daar mogen bidden, voor mijn persoonlijke intenties
maar ook voor onze parochiegemeenschap. Het was voor mijn neef en mij een
ontroerend moment. In de laatste dagen van mijn verblijf in Italié heb ik ook heel
wat jongeren gezien die onderweg waren naar de Wereld Jongeren Dagen te Rome,
en mochten we zelfs deelnemen aan een viering met ongeveer 200 jonge pelgrims
waarvan de gemiddelde leeftijd 20-25 jaar was. Dat is een hoopvol teken! Ook
vanuit Nederland zijn heel wat jonge gelovigen naar Rome gegaan.

Pastoor Samuel

GELEGENHEID TOT (BIECHT)GESPREK

De pastores zijn altijd beschikbaar voor een (biecht)gesprek. U kunt ze bereiken
via telefoon, email of gewoon persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld na de
doordeweekse mis van 9.00 uur in Zwaag. Dan is er altijd minstens één priester
beschikbaar om u te woord te staan. 13
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Bedevaarten naar Rome en Assisi

Nog is de Heilige Deur niet gesloten! Toch nog naar Rome in het Heilig Jaar?
Gaat u mee van 8 - 13 december 2025? We gaan op een prachtige pelgrimage naar
Rome. We passeren de heilige deuren van de vier pauselijke basilieken, bezoeken
het graf van paus Franciscus en - als paus Leo in Rome is - gaan we op audiéntie.
Het is advent. De stad komt in kerstsfeer. Heel bijzonder in Rome!
Gaat u mee naar Assisi, 800 jaar Franciscus gedenken?
De reis is van 8 tot 13 april 2026.
Het is dit jaar nu zon 800 jaar ge-
leden dat Franciscus in zijn laatste
levensjaren door het Italiaanse
land rondom Assisi trok, predi-
B8 kend, zijn zonnelied zingend. Dit
#% willen we vieren met een prachti-
ge pelgrimage. We nodigen u van
harte uit om met ons mee te gaan
§ naar “Het Land van Franciscus”.
g Met de bus zullen we vanuit ons
@ hotel nabij Assisi rondrijden in

: - I deze misschien wel mooiste streek
in Italié. We bezoeken de dorp]es en stad]es waar dc verhalen van Franciscus nog
dagelijks actueel zijn.
Nadere info over deze twee reizen: De oecumenische reisorganisatie DrieTour zal
deze reis faciliteren. Meer informatie vindt u binnenkort op de website van Drie-
Tour: www.drietour.nl. Via die website kunt u zich dan ook aanmelden. Pastorale
begeleiding: Pastor/diaken Rob Mascini van het bisdom Haarlem-Amsterdam;
robmascini@gmail.com. Praktische organisatie: Chris Ketelaars van het bisdom
Groningen-Leeuwarden; chrisketelaars45@gmail.com

Ontmoet Maria van Hoorn

Maria van Hoorn is ook in 2025 te gast in de Koepelkerk tijdens de Mariaviering!
Op zondag 5 oktober 2025 om 11 uur kan iedereen de viering bijwonen en het
bijzondere beeld ‘Maria van Hoorn’ weer even ‘ontmoeten’. In verband met de
sluiting van het Westfries Museum is Maria voor langere tijd ondergebracht

in het depot en niet zichtbaar voor publiek. Het is daarom zeer speciaal dat het
bedrijf Imming Logistics opnieuw kosteloos het vervoer van Maria verzorgt.

Het koor Voces Cyriaci olv organist Mark Heerink zal de viering opluisteren met
bekende Marialiederen.

Maria Gilde

Stichting Maria Gilde organiseert jaarlijks in oktober een viering met het
Mariabeeld dat in 2007 werd verworven na een geldinzameling onder de
bevolking en het bedrijfsleven van Hoorn. Het beeld is normaal gesproken het
hele jaar door te bewonderen in het Westfries Museum. Door de verbouwing van
het museum staat het beeld nu in de opslag.
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Open Monumentendag
Hoorn 2025 op zaterdag 13 september

Zowel de Cyriacus- en Franciscuskerk (Koepelkerk) als de begraafplaats aan het
eind van de Drieboomlaan zijn op die dag open.

De Cyriacus- en Franciscuskerk is open voor bezichtiging van 10.30 tot 16.30 uur.
De (stads)organist Mark Heerink en andere organisten laten hun talenten horen
op het Maarschalkerweerdorgel. Elk uur is tussen 11.00 u en 14.30 een kort
concert.

De tentoonstelling
van architect
Bleijs is ook te
bezichtigen op

de galerijen. Het
fraaie boekwerk
van architect Bleijs
(€29,50) isdan
ook te koop.

Wat betreft de Begraafplaats hoek Drieboomlaan/
Holenweg:

De monumentale kapel is open van 11.00 tot
16.00 uur. Het boek “150 jaar Rooms Katholieke
Begraafplaats Drieboomlaan” is ook nog te koop
(€ 3) in de kapel van de begraafplaats.

Coen van Hagen

Rabo ClubSupport voor
Stichting Straatpastoraat

Bent u klant bij de Rabo Bank? Graag vragen we vanaf 1
september om in uw RABO-app te stemmen op Stichting
Straatpastoraat tijdens de Rabo ClubSupport campagne.
Met de opbrengst organiseren we het Smalle Beurzen
Festival. Het feest waar iedereen welkom en alles GRATIS
is. Mijn naam is Dick Zeelenberg, straatpastor in Hoorn
e.o. Ik schenk zorg en aandacht aan mensen, die weten
wat het is om te leven op straat en aan mensen in armoe. Je
kunt me bellen op 06 - 23 35 39 18. Of mailen via pastor@
straatpastoraathoorn.nl

U bankiert bij een andere bank? Geen probleem! Uw donatie is welkom:
NL 52 RABO 0192048643. Veel dank!

Dick Zeelenberg
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Lokale

uitvaartverenigingen

Op het gebied van het verzorgen van uitvaarten vervullen de lokale
uitvaartverenigingen een belangrijke functie. Het zijn van oorsprong parochiéle
uitvaartverenigingen, ontstaan uit de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

De verenigingen worden bestuurd door vrijwilligers en men heeft invloed

op het beleid van de vereniging. Het bestuur heeft een controlerende taak op

de uitvaartnota en de leden ontvangen een (natura) tegemoetkoming op de
uitvaartkosten. De verenigingen werken zonder winstoogmerk, een belangrijk
gegeven!

5 \J-

—n

25/
Wl\

Sandra LianKroon Yvonne
Boorsma Out-Breed

Hoorn: 'St. Petrus’ Meldnr: Lian Kroon of Sandra Boorsma,
06-1144 4417 « Ledenadministratie: Hilde Lakeman 06-4580 3253
e-mail: st.petrus@ziggo.nl « website: www.sintpetrushoorn.nl

Oosterblokker: ’St. Barbara’ Meld nr. Lian Kroon of Sandra Boorsma
06-11444417 « Penningmeester: Mw. A.M.E. Nouwen-Caspers 06-20642132

Westerblokker: 'St. Jozef’” Meld nr. Lian Kroon of Sandra Boorsma
06-11444417 « Penningmeester: Mw. C. Schouten 06-25174409
e-mail: corine.pierre@gmail.com

Zwaag en Zwaagdijk-West: ’St. Barbara’ Meld nr. Lian Kroon of
Sandra Boorsma 06-11444417 « Secretaris/ledenadministratie:
Hr. A. M. Gitzels 0229-270360 o e-mail: am.gitzels@quicknet.nl

Westwoud: 'Uitvaartvereniging Westwoud’ Meld nr: Mevr. Yvonne Out,
06-11476974. B.g.g. 0229-507662 « Secretaris: Heleen Korver-de Vries,
korverdevries@quicknet.nl « penningmeester: Petra Oud, p.oud@quicknet.nl
e-mail: info@in-paradisum.nl « website: www.in-paradisum.nl
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Familieberichten

& In memoriam

Door de dood hebben we afscheid moeten nemen van onze dierbare parochianen:

05-05-2025  Gré Manshanden - Lakeman
06-05-2025  Rie Onneweer - Gerritsen
02-06-2025  Luc Slippens

03-06-2025  Finn Stecher - Rasmussen
04-06-2025  Wim Smit

08-06-2025  C.J. Bakker - van der Zanden
19-06-2025 Emiel den Hollander
25-06-2025  Nel van der Lee - Schulte
01-07-2025  Bets Schipper - van Diepen
17-07-2025  Jac Blom

01-08-2025  Lotty Admiraal-Wiedenhoff

Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe bij het dragen van het verlies.

Gedoopt

In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament van het

doopsel opgenomen:

11-05-2025  Joshua Wessing
24-05-2025  Avery-Mae Mecidi
29-05-2025  Niels Kuijper
01-06-2025  Christy Duinmeijer
22-06-2025  Kayden Jomena
28-06-2025 Modesta Hermans
20-07-2025  Fabian Kucharski

Moge hun naam geschreven staan in de palm van Gods hand.

v
@ Huwelijk

In onze geloofsgemeenschap zijn door het sacrament van het huwelijk
in de echt verbonden:

06-06-2025  Chris Schouten en Rixt Hoekstra

05-07-2025  Van Khuong Nguyen en Thi Thanh Tuyen Nguyen
19-07-2025  Bram Vissie en Hien Do

25-07-2025  Sebastian Murphy en Rowena Sluijk

Wij bidden voor zegen op hun pad.

Wilt u uw overledene hebben vermeld in bovenstaand overzicht,
mail naar bronwater@rkmatteus.nl.



Projectkoor Dekenale bedevaart Lourdeskapel
Zwaag op zondag 14 september

Op zondagmiddag 14 september trekken de parochies van het dekenaat Hoorn
samen op bedevaart naar de Lourdeskapel in Zwaag.

Om 16.00 uur vieren we daar samen een feestelijke eucharistieviering met onze
bisschop. Het belooft een mooie, gezamenlijke viering te worden waarin we het
Jubeljaar 2025 op een bijzondere manier beleven.

Zing mee tijdens de Jubeljaar-bedevaart!

De viering wordt opgeluisterd door een speciaal samengesteld Dekenaal Pro-
jectkoor, dat alle parochies vertegenwoordigt. Onder leiding van dirigent Ruud
Hoogeboom willen we de viering muzikaal tot een feest maken, en daarvoor heb-
ben we zangers en zangeressen nodig! Houdt u van zingen? Dan bent u van harte
uitgenodigd om mee te zingen in het koor.

Repetitiedata:

Om goed voorbereid te zijn, organiseren we twee repetities:

- Dinsdag 2 september - 19.30 uur.

- Dinsdag 9 september - 19.30 uur.

Locatie:

St. Cunerakerk, Dorpsstraat 55, Nibbixwoud.

Aanmelden:

Stuur een e-mail naar: ra.hoogenboom1l4@gmail.com

Vermeld daarbij alstublieft uw stemsoort (sopraan, alt, tenor of bas).

Samen zingen is méér dan muziek maken. Het brengt mensen samen, verdiept
ons geloof en geeft stem aan onze vreugde. Wij kijken ernaar uit om samen met u,
in verbondenheid en met vreugde, het Jubeljaar luister bij te zetten met zang.

PAUS LEO XIV

In de vroege avond van donderdag 8 mei j.1. hebben wij een nieuwe paus gekre-
gen. Zoals het meestal gaat, verscheen op het balkon van de Sint-Pieter niet één
van de zogenaamde kanshebbers, niet iemand die de media en de meeste men-
sen hadden verwacht. Dat is zeker een verrassing van de Heilige Geest, als men
daarbij bedenkt dat hij betrekkelijk snel is gekozen en wel met niet veel meer
dan de nodige twee derde van de stemmen. Van zijn eerste woorden op die avond
springen een paar ervan duidelijk naar voren: de vrede, de liefde en de eenheid.
Een duidelijke boodschap voor de Kerk en de wereld in deze tijd. Ook de naam die
hij gekozen heeft, Leo, verwijst naar een paus van ruim 100 jaar geleden die in een
cruciale fase van de geschiedenis, namelijk die van de industrialisatie met alles
wat daarbij hoort qua sociale aspecten, een belangrijke rol heeft gespeeld.

Paus Leo XIV werd op 14 september 1955 in Chicago (VS) geboren als Robert
Prevost. In 1977 trad hij in bij de Orde van Sint-Augustinus (0.S.A). Hij studeerde
onder meer kerkelijk recht in Rome. Op 19 juni 1982 werd hij tot priester gewijd
en daarna als missionaris uitgezonden naar Peru. De jaren daarna werkte hij
wisselend in de Verenigde Staten en in Peru in diverse pastorale en bestuurlijke
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functies. Van 2002 tot 2013 was hij prior-generaal van zijn religieuze orde. In
2014 werd hij tot bisschop benoemd. Hij werkte in diverse bisdommen in Peru.
In januari 2023 benoemde paus Franciscus hem tot prefect van het Dicasterie
voor de Bisschoppen in Rome en tot voorzitter van de Pauselijke Commissie voor
Latijns-Amerika. In september van dat jaar werd hij tot kardinaal gecreéerd. Op
8 mei j.I. werd kardinaal Prevost gekozen tot de 267 opvolger van Petrus als bis-
schop van Rome en paus van de Rooms-katholieke Kerk.

OPEN GELOOFSAVONDEN VOOR JONGEREN EN VOLWASSENEN
«Ongze tijd wordt gekenmerkt door een groeiende
zoektocht naar spiritualiteit. Dat zien wij vooral in de
jongeren die naar authentieke relaties verlangen en
gidsen voor hun leven. Juist daarom is het belangrijk dat
de christelijke gemeenschap haar blik ver kan werpen en,
tegenover de uitdagingen van de wereld, de bewaarder
kan worden van het verlangen naar geloof in het hart
van ieder mens. [...] Tegenover deze situatie is er helaas
een steeds meer verspreide “privatisering” van het geloof
waardoor broeders en zusters belemmerd worden om de
rijkdom en de gaven van de Kerk te kennen, de Kerk die
een plaats is van genade, broederschap en liefde! [...]
Welnu, wat de Kerk beweegt in haar pastorale en mis-
sionaire inspanning, is juist het verlangen om op deze
mensheid te gaan “vissen”, om haar uit de wateren van
het kwaad te redden, door de ontmoeting met Christus».
(Boodschap van paus Leo op 28 mei 2025)

De grootste uitdaging voor de Kerk in deze tijd is op
de mensen van onze samenleving te gaan vissen door de verkondiging van het
Evangelie. Velen hebben nooit iets over Jezus Christus gehoord, terwijl zij op zoek
zijn naar geluk, vrede, de zin van het leven, kortom naar antwoorden op de vra-
gen in hun leven. Wij willen de Blijde Boodschap van het Evangelie in ons midden
laten weerklinken want dat is het enige bevrijdende nieuws dat ons leven kan
veranderen: Jezus Christus houdt van jou zoals je bent! Dit is de kern van de reeks
open geloofsavonden van de Neokatechumenale Weg die wij ook dit jaar willen
houden in onze parochie.

vanaf maandag 6 oktober gedurende enkele weken
elke maandag- en vrijdagavond van 20.00 - 21.00 uur
(gratis en vooraf opgeven is niet nodig)

Locatie: St. Martinuskerk Zwaag

Pastoor Nuijenstraat 3

(vrij parkeren tegenover de kerk en in de omgeving)
Nadere info: pastoor Samuel 0229-703042 of

pastoor@rkmatteus.nl 19
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Locaties

H.H. Cyriacus- en
Franciscuskerk

Grote Noord 15,

1621 KD Hoorn

Misintenties: e-mail
misintenties.hoorn@rkmatteus.nl
Contact: dinsdag en donderdag
9.30-11.30 uur

De Drie Tulpen, Achterom 24a,
1621 KV Hoorn,

tel. 0229-507085 e-mail
koepelkerk@rkmatteus.nl

O.L.V. Visitatiekerk
Oosterblokker 68,

1696 BJ Oosterblokker
Misintenties: Marga Machtel,

| e-mail

misintenties.oosterblokker@
rkmatteus.nl

Contact: mevr. M. Pronk,
Dirk Hulstweg 3,

tel. 0229-261566

St. Martinuskerk

Dr. Nuijensstraat 78, 1617 KD
Westwoud

Misintenties:
secretariaat@rkmatteus.nl

St. Martinuskerk

| Pastoor Nuijenstraat 3,

1689 GM Zwaag
e-mail:
misintenties.zwaag@rkmatteus.nl

Lourdeskapel
Pastoor Nuijenstraat 2
1689 GM Zwaag

Colofon

Bronwater is het parochieblad
voor de r.-k. parochie Heilige
Matteiis en komt dit jaar zes keer
uit. Het bevat mededelingen en
actualiteiten die voor de gehele
geloofsgemeenschap binnen de
kernen Hoorn, Westerblokker,
Oosterblokker, Zwaag en
Westwoud van belang zijn.

Kopij staat in dit verband in de
eerste plaats ter beoordeling
van de redactie. De redactie kan
artikelen inkorten en corrigeren
of plaatsing weigeren.

Kopij sluitingsdatum
Bronwater nr. 5: 20 september.
Deze verschijnt op 14 oktober
met het thema ‘Allerzielen’.

Kopij inleveren via
Bronwater@rkmatteus.nl

Verspreiding via contactadressen
en in de kerk. In verband met
kostenreductie en behoud van

het milieu streven wij naar zoveel
mogelijk digitale verspreiding.
Mail daartoe uw e-mailadres naar:
ledenadministratie@rkmatteus.nl

Redactie:

Christel Kerssens-van der Pijl
Rina Gitzels

Cathrien van der Kruijs

Parochiebestuur:

Pastoor Samuel Marcantognini
Jacques C. Dekker

Natalia Aurik

Kees Overtoom

Cathrien van der Kruijs

Coen van der Kroon
bestuur@rkmatteus.nl



